Is er een kracht die geneest?

[s er een kracht die geneest

als wij op de bodem van ons kunnen zijn?
als wij pijn hebben, ziek zijn

of eenzaam door de dagen gaan:

is er een kracht die ons doet opstaan?
Kom mij niet aan

met mooie woorden,

zeg niet dat lijden een zin heeft,

een doel.

Als de afgrond zich opent en nergens houvast is
troost mij dan niet

met andermans pijn,

kom mij niet aan

met schoonheid en zon.
Maar waak met mij

in de grot van de smart,
begrijp de volle omvang
van mijn klacht,

kleineer mij niet,

laat mij mijn waardigheid.

Wie weet, in de nacht,
tussen jou en mij,

roert zich een kracht die geneest.

Catharina Visser



