
Elvis Presley ‘One pair of hands’ 

Vertaling: Eén paar handen 

Eén paar handen vormden de bergen, 

Eén paar handen vormden de zee 

Eén paar handen maakten de zon en de maan, 

Elke vogel, elke bloem, elke boom 

Eén paar handen vormden de valleien, 

De Oceaan, de rivieren en het zand 

Die handen zijn zo sterk, en als alles in het leven tegen zit 

Leg jouw vertrouwen in die één paar handen 

Eén paar handen, genezen de zieken, 

Eén paar handen liet de doden herrijzen 

Eén paar handen kalmeerde de razende storm 

En duizenden mensen zouden hebben gefaald 

Eén paar handen zeiden ik hou van je 

En die handen werden genageld aan een boom 

Die handen zijn zo sterk, en als alles in het leven tegen zit 

leg jou vertrouwen in die één paar handen 

Die handen zijn zo sterk, en als alles in het leven tegen zit 

leg jou vertrouwen in die één paar handen 

leg het vertrouwen in die één paar handen 

 


