Lied van hier

Toen dichter Eppie Dam hoorde dat in Italié en Spanje de volksliederen vanaf de balkons
worden gezongen, realiseerde hij zich dat dit bij ons eigen Nederlandse volkslied niet
snel zal gebeuren. Tekst en melodie zijn daarvoor te vervreemdend, stelt hij. Dam
maakte daarom een nieuw volkslied dat hij zelf liever ‘mensenlied’ noemt. ,,Want het is
niet gebonden aan een volk, kent geen andere grond dan die we hier bewonen, spreekt
niet van trots voor taal of land - en toch gaat het over ons.” Hij schreef de tekst op de
melodie van het lied Tk wil mij gaan vertroosten uit 1539 dat later door Huub Oosterhuis
is gebruikt voor zijn bekende Lied tegen de derde wereldoorlog . ,Een volkslied hoort
verbindend en troostend te zijn. Daar heb je behalve woorden een ingetogen en
dragende melodie voor nodig, bijna de sfeer van een gebed. Die vond ik in deze melodie.”

Uit zee en land geboren
zijn wij elkaar tot grond.
Hier dragen wij de sporen
van wie de tijd doorstond.
Hier leeft een rijk verleden
en kwam zoveel tot stand
aan daden en ideeén.

O dierbaar vaderland!

Hier ploegden onze botters
en zong de zilvervloot.

Hier brachten wij de offers
niet zonder slag of stoot.

Hier hebben wij gestreden

en staan aan ieders kant

die hart heeft voor ons heden.
O dierbaar moederland!

Tekst op demelodie van het lied ‘Ik wil mij gaan vertroosten’

Eppie Dam



